
Ik ben Ingrid de Jong, 61 jaar. Ik woon al 61 jaar in de Vechtstraat en ben net zoals mijn moeder en 
kinderen hier geboren en dus in de speeltuin opgegroeid.
Naast mijn vroegere werk directie secretaresse bij Siemens medische techniek, heb ik altijd veel 
met mensen gewerkt en veel voor mensen gedaan. Zo ben ik 14 jaar hoofdleidster bij 
kinderdagkamp licht en lucht (Thomas vredes Buitenveldert) geweest. Ik heb een aantal jaren de 
overblijf van de Catharina school gedaan. Ook ben ik  bewindvoerder (van) voor mensen die in de 
problemen zijn gekomen. 
Ik heb een groep opgezet bij Dynamo voor vrouwen na kanker genaamd de "Bondgenoten" omdat 
ik geloof dat "samen "sterk maakt en "samen" problemen aanpakken je krachtiger maakt. Ook het 
speeltuin motto is samen spelen samen leven; dat is iets wat mij aanspreekt en waar ik in geloof en 
hoop dat we daar vooral weer mee door kunnen gaan.

Ik ben Sam van Oijen, 35 jaar.
Ik ben al 20 jaar vrijwilliger in de speeltuin.
Ben moeder van 2 kinderen die plezier hebben in de speeltuin.
Ik heb een pedagogische achtergrond en ben 2 jaar leidinggevende geweest op een 
kinderdagverblijf.
Mijn doel is om voor de kinderen leuke activiteiten op te zetten en te ondersteunen bij 
werkzaamheden. 

Goedendag, ik ben Henk Smit,  72 jaar oud, vader van drie kinderen en was ondernemer: dons 
handel, later timmerman bij Heijmans. Betontimmerman voor kunstwerken, bruggen, wegenbouw 
en aftimmeren werken. In 2007 ben ik door de bliksem getroffen. Door dat ongeluk spieren 
verbrand, dus alles weer moeten leren, geheugen was weg. Ik zou er een boek over kunnen 
schrijven. Ik bridge 2 x in de week bij deze speeltuin en ben werkzaam in de energie Solar panelen. 
Ik doe klussen in dubbel glas plaatsen en verlichting ophangen. Voor het bestuur zou ik gezien mijn 
ervaring een functie in het gebouw onderhoud kunnen vervullen, een facilitair commissaris. 

Ik ben Manfred Voetter, ik stel me voor als kandidaat bestuurslid van de vereniging. Ik woon niet in 
de Rivierenbuurt, maar beschouw mijzelf als levenslang grootstedelijk Amsterdammer - geboren in 
het OLVG en tegenwoordig wonende in Oostzaan. Vader van drie thuiswonende twintigers. 
Ik ben in de speeltuin terechtgekomen via mijn bridgevereniging, die hier speelt op vrijdagavond. 
Wij als bridgevereniging zijn erg blij met deze mooie vereniging en locatie; en ik zie dat er ook een 
groot aantal andere mensen met veel plezier in diverse verenigingen actief zijn. Ik wil me daarom 
graag inzetten om deze mooie plek en vereniging in stand te houden en verder te laten groeien. 
Uit mijn studententijd neem ik uitgebreide verenigingservaring mee waar ik in vele commissies 
actief ben geweest. Tijdens mijn werkzame leven als 'techneut' lid geweest van vele verenigingen 
als 'consument', met het voornemen om na de werkzame tijd meer bij te dragen. Zo ben ik sinds 
twee jaar voorzitter van onze bridgeclub.   
Al heb ik geen professionele financieel administratieve ervaring, als gewezen techneut ben ik niet 
bang van cijfertjes of spreadsheets. Privé heb ik ook de nodige ervaring, onder meer als 
bewindvoerder. Ik denk derhalve dat ik het nodige kan bijdragen als jullie penningmeester van de 
vereniging. 


